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				De oudste kern van het middeleeuwse Gent bevindt zich langs de Schelde en ontstaat parallel met de Schelde van noord naar zuid. Later zal de stad zich oost-west oriënteren van de Schelde naar de Leie.  (meer…)

				
								
								
				
								
			
			

			
		
								


			
	

				Wat hebben Geraard de Duivel, Sint-Lieven en Reinaert de Vos met elkaar gemeen? Dat er rond hun figuur tal van verhalen en legenden geweven werden.  (meer…)

				
								
								
				
								
			
			

			
		
								


			
	

				Zonder Edward Anseele zou Gent, het socialisme en België er anders uitgezien hebben. Deze tijdsgenoot van Daens heeft véél meer betekend voor de ontvoogding van de arbeider dan zijn katholieke tegenpool.  (meer…)

				
								
								
				
								
			
			

			
		
								


			
	

				Afsnee: lieflijk dorp in een Leiebocht waar de tijd lijkt stil te staan en de enige randgemeente van Gent die niet grenst aan de stoere hoofdstad van Oost-Vlaanderen. Het is ook de enige gemeente in onze provincie zonder eigen postcode, die ze dan maar deelt met Sint-Denijs-Westrem.  (meer…)

				
								
								
				
								
			
			

			
		
								


			
	

				In onze zoektocht naar kleine en grotere verborgen groene plekken in Gent, ontdekken we hun eigen specifieke geschiedenis en ontstaan : resten van een militair fort, de rol van een groene burgemeester,  (meer…)

				
								
								
				
								
			
			

			
		
								


			
	

				Onze gidsen gingen op zoek naar verhalen van bekende en minder bekende Gentenaars tijdens de Tweede Wereldoorlog, die 80 jaar geleden begon.  (meer…)

				
								
								
				
								
			
			

			
		
								


			
	

				Armen werden  vroeger geholpen door geestelijken, godshuizen, Heilige Geest Tafels, de Armenkamer.  In de 19 de eeuw was de situatie van de arbeidersgezinnen schrijnend. Sjieke dames en heren nemen deze taak over en helpen arme dutsen en sloren.  (meer…)

				
								
								
				
								
			
			

			
		
								


			
	

				In de 19de eeuw wordt Gent het ‘Manchester van het Europese vasteland’. De industrialisering brengt veel sociale ellende en een groeiende kloof tussen de burgerij en de uitgebuite arbeiders.  (meer…)

				
								
								
				
								
			
			

			
		
								


			
	

				Architecten hebben Gent door de eeuwen heen vorm gegeven. In deze bijzondere wandeling gaan we dieper in op de gebouwen waar ze net wat meer hun stempel konden drukken: hun eigen woningen.  (meer…)

				
								
								
				
								
			
			

			
		
								


			
	

				Deze tocht en bicicleta duikt dieper in een onderbelichte episode van deze stad. Het hoofdstuk over de groeiende groep Spaanse migranten in het Gent van de vorige eeuw. (meer…)

				
								
								
				
								
			
			

			
		
								


			
	

				Van alle steden in ons land is Gent ongetwijfeld de allermooiste. Puur natuur, al is ze niet vies van een beetje opsmuk hier en daar. (meer…)

				
								
								
				
								
			
			

			
		
								


			
	

				Deze stad heeft doorheen de eeuwen heel wat illustere figuren voortgebracht, die hun stempel op de medische geschiedenis drukten. Onder hen bijvoorbeeld ook Jan Palfijn, die cruciale doorbraken voor de toenmalige geneeskunde mogelijk maakte. (meer…)

				
								
								
				
								
			
			

			
		
								


			
	

				Ook buiten het middeleeuwse stadscentrum valt heel wat te ontdekken in Gent. Te beginnen in het architectonische lappendeken rond de Muinkkaai! (meer…)

				
								
								
				
								
			
			

			
		
								


			
	

				De Tachtigjarige Oorlog (1568 – 1648), alhoewel eeuwen geleden, is van uitzonderlijke betekenis geweest voor Vlaanderen en Nederland. (meer…)

				
								
								
				
								
			
			

			
		
								


			
	

				Ontdek samen met ons de geschiedenis van de oudste dovenschool van Vlaanderen. (meer…)

				
								
								
				
								
			
			

			
		
								


			
	

				In één van Gents best bewaarde oude wijken, het Patershol, vinden we Kunsthal Gent terug. Een unieke vrijhaven voor moderne kunstenaars in verschillende disciplines. (meer…)

				
								
								
				
								
			
			

			
		
								


			
	

				Tijdens deze zoektocht verneem je tal van wetenswaardigheden over de stad, over Jan Van Eyck, over het Lam Gods en zeker ook over de merkwaardige diefstal van het nog steeds niet teruggevonden paneel met de Rechtvaardige Rechters. (meer…)

				
								
								
				
								
			
			

			
		
								


			
	

				De Graslei is wereldvermaard en één blik op de mooie gevels aan het water rechtvaardigt die mondiale reputatie. Gandante kan u nu ook tonen wat zich achter één van die iconische gevels bevindt. (meer…)

				
								
								
				
								
			
			

			
		
								


			
	

				Deze waterburcht lijkt van buitenaf gezien wel uit een kinderboek geplukt. Dat ook het interieur enorm de moeite loont, zal onze gids met plezier tonen. (meer…)

				
								
								
				
								
			
			

			
		
								


			
	

				De volgende editie van Floraliën zal plaatsvinden van 29 april tot 8 mei 2022. Het oorspronkelijk thema “Mijn paradijs, mijn wereldse tuin” blijft voor editie 2022 behouden. (meer…)

				
								
								
				
								
			
			

			
		
								


			
	

				Tijdens deze wandeling staan bloemen centraal, hoe kan het ook anders?  (meer…)

				
								
								
				
								
			
			

			
		
								


			
	

				Vlakbij de Floraliënhal ligt het Citadelpark, het Gentse antwoord op het Central Park. (meer…)

				
								
								
				
								
			
			

			
		
								


			
	

				Straffe toeren in het klooster. Onze gids neemt je mee in de wereld van het moederhuis van de Zusters van Liefde.  (meer…)

				
								
								
				
								
			
			

			
		
								


			
	

				De Sint-Salvatorkerk in de Sleepstraat ligt midden in de schippersbuurt, waarmee ze nauw verbonden is. Tal van schippers werden er gedoopt, trouwden er, werden er begraven, zoals vóór hen, de huidevetters.  (meer…)

				
								
								
				
								
			
			

			
		
								


			
	

				Wat eeuwenlang een verborgen klooster was, geeft vandaag een stukje van zijn geheimen prijs. De sfeer is charmant, passend binnen de eenvoud van een neogotisch gebouw. (meer…)

				
								
								
				
								
			
			

			
		
								


			
	

				Hij is de zanger van het officieuze Gentse volkslied ‘Vliegerke’, zorgde ervoor dat de Gentse Feesten herleefden en was een volksfiguur pur sang. Maaak kennis met Walter De Buck! (meer…)

				
								
								
				
								
			
			

			
		
								


			
	

				Het gaat altijd over mannen in de geschiedenis, maar niet in deze stadswandeling.  (meer…)

				
								
								
				
								
			
			

			
		
								


			
	

				In Gent zijn er heel wat mooie concertzalen te vinden, maar de allermooiste bevindt zich aan de Kouter. De Handelsbeurs heeft in het verleden al heel wat functies gehad en onze gids leidt u graag rond achter de schermen. (meer…)

				
								
								
				
								
			
			

			
		
								


			
	

				Joni Mitchell zong ooit : ‘They paved paradise and put up a parking lot‘. Vrij vertaald: ze maakten een parkeerterrein van het paradijs. Het had even goed een liedje over de Nederschelde kunnen zijn. (meer…)

				
								
								
				
								
			
			

			
		
								


			
	

				‘Hoog Sammy, kijk omhoog’: volkszanger Ramses Shaffy kon ons geen beter advies geven. Gewapend met een verrekijker trekt u in deze unieke wandeling door het Gentse stadscentrum, terwijl onze gids u wijst op alles wat zich boven uw hoofd afspeelt! (meer…)

				
								
								
				
								
			
			

			
		
								


			
	

				Dat onze rivieren in de loop van de geschiedenis hun stempel hebben gedrukt op hun omgeving is onbetwistbaar. Zonder Leie of Schelde was van Gent amper sprake geweest! (meer…)

				
								
								
				
								
			
			

			
		
								


			
	

				Gent is een groene stad en dan hebben we het lang niet alleen over de kleur van een deel van het schepencollege. De stad herleefde in de laatste jaren door de aanleg van verschillende kleine en grote parkjes. (meer…)

				
								
								
				
								
			
			

			
		
								


			
	

				De invloed van de Duitse bezetter op Gent in de eerste wereldoorlog: een verhaal over mensen, gebouwen en gebruiken van toen. (meer…)

				
								
								
				
								
			
			

			
		
								


			
	

				Je altijd al afgevraagd wie de vrouwen op Jan Van Eycks meesterwerken zijn? Ga op wandel met Gandante en ontdek er alles over!

 (meer…)

				
								
								
				
								
			
			

			
		
								


			
	

				Van een lieflijk en welvarend dorp naar een voorstadje waar vooral mensen doorrijden. Een beeld dat bij velen leeft over Sint-Denijs-Westrem maar dat onze gids met veel plezier onderuit haalt!  (meer…)

				
								
								
				
								
			
			

			
		
								


			
	

				Over het Lam Gods is het laatste woord nog niet gesproken of geschreven. Hoe kan het ook anders met een werk dat bol staat van de middeleeuwse symboliek? (meer…)

				
								
								
				
								
			
			

			
		
								


			
	

				We wandelen door de Middeleeuwse stad langs pleinen en gebouwen die er toen al waren en waarmee van Eyck vertrouwd was.  (meer…)

				
								
								
				
								
			
			

			
		
								


			
	

				Portus Ganda valt te vergelijken met de feniks. Net als deze mythische vogel herrees deze wijk meermaals uit haar as. (meer…)

				
								
								
				
								
			
			

			
		
								


			
	

				Weinig mysteries die de gemoederen zo blijven beroeren als de verdwijning van ‘De Rechtvaardige Rechters’, een paneel van het Lam Gods.  (meer…)

				
								
								
				
								
			
			

			
		
								


			
	

				Weinig mysteries die de gemoederen zo blijven beroeren als de verdwijning van ‘De Rechtvaardige Rechters’, een paneel van het Lam Gods. Onze gids zoekt tussen de bomen mee naar het bos! (meer…)

				
								
								
				
								
			
			

			
		
								


			
	

				Drie torens, het Gravensteen, het stadhuis: Gent heeft vele troeven voor architectuurliefhebbers. Minstens zo interessant zijn de vele grote en kleine burgerwoningen die de tand des tijds glorieus doorstonden. (meer…)

				
								
								
				
								
			
			

			
		
								


			
	

				Gent ontstond dan wel aan de kruising van de Schelde en de Leie, de stad vormde zich vooral rond de vele vertakkingen van beide rivieren, zo legt deze wandeling u haarfijn uiteen. (meer…)

				
								
								
				
								
			
			

			
		
								


			
	

				In 1269 varen de eerste schepen met koopwaar van Gent naar de Noordzee via de Lieve. Van het 45 km lange kanaal blijft niet zoveel over, behalve in Gent. (meer…)

				
								
								
				
								
			
			

			
		
								


			
	

				Wij nemen u mee door het schilderachtige Deurle, een kleine gemeente naast Sint-Martens Latem die vele artiesten inspireerde doorheen de jaren. (meer…)

				
								
								
				
								
			
			

			
		
								


			
	

				België is wereldwijd bekend voor haar lekkere chocolade, en Gent speelt een absolute voortrekkersrol daarin. Dat wordt eens te meer duidelijk in onze chocoladewandeling! (meer…)

				
								
								
				
								
			
			

			
		
								


			
	

				Een stad is veel meer dan pleinen, gebouwen en de mensen die het bewonen. Zoveel dieren hebben van Gent immers ook hun geliefde woonplaats gemaakt! (meer…)

				
								
								
				
								
			
			

			
		
								


			
	

				In de 16de eeuw belandde Gent in het midden van de Beeldenstorm. De stad was zelfs zeven jaar lang een calvinistisch bolwerk en sporen daarvan zijn nog steeds overal te vinden. (meer…)

				
								
								
				
								
			
			

			
		
								


			
	

				Gent leren kennen neemt een mensenleven in beslag, maar sommigen onder ons hebben natuurlijk die tijd niet. Voor hen hebben we iets nieuws in ons aanbod: de belangrijkste bezienswaardigheden van de binnenstad in een uurtje! (meer…)

				
								
								
				
								
			
			

			
		
								


			
	

				Exclusief via Gandante kan u nu de torentjes van het Rabot bezoeken. Niet de monumentale woonblokken die momenteel hun laatste dagen beleven, maar wel het originele monument dat aan de hele wijk haar naam heeft gegeven. (meer…)

				
								
								
				
								
			
			

			
		
								


			
	

				De Gentse bevolking groeit en dat vraagt ruimte. Maar ruimte is schaars. Gent kiest radicaal voor een duurzame stadsontwikkeling die naam waardig. Belangrijk is dat Gent een stad op mensenmaat blijft. Mét respect voor het verleden. (meer…)

				
								
								
				
								
			
			

			
		
								


			
	

				Deze wandeling van de Walpoort naar het Citadelpark voert u langsheen de belangrijkste bouwstijlen van de voorbije twee eeuwen én geeft u tevens een beeld van de maatschappelijke transformatie van Gent in die periode. (meer…)

				
								
								
				
								
			
			

			
		
								


			
	

				Eind 19de eeuw kent Gent een nieuwe dynamiek. De stad is uit haar poorten gebroken en ontwikkelt nieuwe wijken aan de rand van de historische stad.  (meer…)
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				Het leven van de middeleeuwse mens werd voor een groot deel bepaald door zijn godsdienst. Hij doet er alles aan om op het rechte pad te blijven en zijn einddoel te bereiken: de hemel. De vele – al dan niet religieuze – gebouwen  en gevels in de stad herinneren hem aan dat deugdelijke pad dat hij moet bewandelen.  (meer…)
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				In de 19de eeuw, de periode waarin het met de arbeidsomstandigheden en rechten voor arbeiders het droevigst was gesteld, kwam het socialisme aan de oppervlakte. Vanuit het grauwe, industriële Gent veroverde de beweging vervolgens de rest van het land. (meer…)
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				Soms zegt een beeld meer dan duizend woorden. En neem dat gerust letterlijk in deze nieuwe beleveniswandeling uit de koker van Dany Hendrickx! (meer…)
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				In de schaduw van de imposante Sint-Baafskathedraal bevindt zich een monument dat zo langzaamaan uit de schaduw mag treden: het (deels) prachtig gerestaureerde Sint-Baafshuis. (meer…)
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				Weinig werken slagen er in om, zeven eeuwen nadat ze geschilderd zijn, nog steeds verschillende keren per jaar voorpaginanieuws te zijn. Maar er zijn dan ook weinig werken als het meesterlijke Lam Gods, kroonjuweel van de Vlaamse Primitieven!  (meer…)

				
								
								
				
								
			
			

			
		
								


			
	

				Gebuurtekapelletjes. Wie aandachtig rondkijkt, ontdekt ze op tal van straathoeken in Gent. Omstreeks 1880 zouden er maar liefst vierhonderd geweest zijn, verspreid over de hele stad. Onze gids neemt u mee op sleeptouw langs deze pareltjes van devote volkskunst. (meer…)
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				Zowel de wijk Macharius, Heirnis als Scheldeoord kenden sinds kort een grondige wijziging. Van verouderde en verloederde woonbuurten zijn ze door grondige renovatie uitgegroeid tot populaire woonbuurten die veel jonge gezinnen aantrekken. (meer…)
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				Kinderen zijn normaal gesproken niet echt gek van begraafplaatsen, en wie kan hen dat kwalijk nemen met al die griezelige graven, onheilspellende tombes en de mogelijkheid dat er geesten rondwaren? Deze zoektocht in het mooie Campo Santo zal hen gelukkig snel op andere gedachten brengen! (meer…)
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				De Veldstraat of de Lange Munt saaie winkelstraten die je in elke grote stad kan terugvinden? Vergeet het! In deze nieuwe stadswandeling worden de vele architectonische pareltjes van gevels van nabij bekeken en besproken. (meer…)
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				Het hedendaagse Gent kreeg vorm in de 19de en 20ste eeuw. Gelukkig voor deze stad – niet in het minst voor de toerist – zijn er nog vele sporen van het middeleeuwse Gent, die een prominente plaats kregen in het huidige straatbeeld.  (meer…)
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				Duik met jouw klas het verleden in! In deze samenwerking tussen Gandante en De School van Toen leren jouw leerlingen op een speelse manier alles wat er te weten valt over de Gentse onderwijsgeschiedenis. (meer…)
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				Ziekenzorg van Sint Amandus tot Dr. Guislain. Wij houden het gezond met een fietstocht van de Sint-Baafsabdij naar het Guislaininstituut. Terzelfdertijd is deze fietstocht een reis door de tijd, waarin we gaan van de vroege middeleeuwen tot de tweede helft van de 19de eeuw. (meer…)
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				Een wandeling door de tijd met alle hoogtepunten van Gent. Een stad met een groots verleden, maar ook met een ‘wijs’ heden. (meer…)
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				Nederland zond zijn zonen en dochters uit naar Gent en onze gids gaat samen met jouw groep op zoek naar de sporen van Breda tot Friesland, van Willem van Oranje tot Robert Long. (meer…)
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				Naast de textielproductie was het graanstapelrecht bijzonder belangrijk voor Gent. Een levendig verhaal over de graanhandel in Gent en het al of niet hebben van dagelijks brood. (meer…)
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				De avondklok ‘Bertolf’ luidt en de stadspoorten sluiten. Ga mee met de nachtwachter en ontdek wat zijn taak is, hoe Gent er in 1457 uitziet en hoe de Gentenaars leven. (meer…)
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				Campo Santo, Spaans voor Heilige Grond, heeft haar naam niet gestolen. Dit is een een gewijde plek voor Gentenaars, waar vele illustere stadsgenoten begraven liggen in praalgraven. Ook het mooie begijnhof staat op het programma. (meer…)
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Ja
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				Tientallen kunstenaars van de School van Latem wisten het al langer: de oevers van de Leie zijn onovertroffen pittoresk. Via Gandante kan u dat nu ook met de eigen ogen aanschouwen, met onze boottocht die u langs een aantal prachtige Leiedorpen voert. (meer…)

				
								
								
				
								
			
			

			
		
								


			
	

				Mariakerke, een oase van rust en stille deelgemeente van Gent? Wees er maar niet zeker van. In deze wandeling gaan we dieper in op de verhouding tussen de verschillende sociale klassen van deze microkosmos tijdens de voorbije twee eeuwen. (meer…)
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Straat




nummer




Postcode




gemeente/stad




Groep (verplicht)


—Please choose an option—
Ja
Neen

 Aantal personen 
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				Kastelen zijn er in alle maten en vormen, zo zal dit dagprogramma bewijzen. Onze gids troont u mee van een elegant stadspaleis in het hart van Gent naar een imposant ridderhof in Laarne. (meer…)
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				Een boeiende beleveniswandeling met een gids die in de huid van de vroegere slagers kruipt! (meer…)
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					Tel 0032 (0) 9/375.31.61

					E-mail: info@gandante.be

					Stuur een bericht →
				

				
					Gandante vzw 
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